Een Dorp van de zorg

Graag zou ik willen reageren op het voorgenomen besluit van de gemeente aangaande het terrein
van het Ruige Veld.

Zelf ben ik sinds 1986 verbonden aan het Dorp Rolde. Ik kwam als jongen van 17 jaar werken op
Mariencamp, voorloper van de Trans. Mariencamp was een groot terrein waar in totaal 375 mensen
met een verstandelijke beperking woonden, werkte en recreéerde. Rolde was in die tijd een dorp
waarin ook veel mensen woonden die werkte op Mariencamp. Maar naast deze zorginstelling was er
ook altijd Hendrik Kok, specialistisch in ouderen met visus problematiek en het Ruige veld was een
begrip door de hele provincie heen en ver daar buiten. Rolde was en is een dorp van de zorg.

Nu hoor ik dat de gemeente een voorgenomen besluiten heeft genomen om het verblijf uit te
bannen op het terrein. Een terrein dat zich uitermate goed heeft geleend de afgelopen decennia voor
een doelgroep die het wat lastig vond om midden in de samenleving te functioneren. Die door te
verblijven aan de rand van de samenleving weer stapjes mocht maken richting die samenleving.
Jaren lang is dit in goede harmonie gegaan en ik kan je zeggen dat er in die periode zeer complexe
zorg en begeleiding werd geleverd, maar het mocht en kon daar.

Als inwoner van Rolde zou ik trots op zijn als we weer wat meer een dorp van de zorg worden. Zorg
heeft het dorp veel gebracht. Mooi werk, mooie mensen, mooie verhalen. Want hoe moeilijk
sommige mensen het ook hebben of hebben gehad het zijn vooral mooie mensen die tijdelijk of voor
langere tijd een plek wensen waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.

Ik heb mogen zien hoe mensen er wonen. Dat is op dit moment niet het meest luxe maar ze voelen
zich thuis. Ik kom ze ook tegen bij de supermarkt, de gemiddelde inwoner van Rolde heeft geen weet
van de mensen, voor hun is het geen verschil op het moment dat ze deze mensen tegenkomen.

Ik hoor wel eens van mogelijke last/overlast. Zelf ben ik niet direct woonachtig naast het gebied,
maar in het dorp, en ik ben nogal betrokken in het dorp hoor ik geen geluiden van overlast.

Wat ik zou wensen dat Rolde weer het dorp van de zorg gaat worden en dat er ruimte is voor
mensen met allerlei vragen die op een juiste wijze worden begeleid zoals dat nu ook wordt gedaan

bij stichting Phusis.
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